
Verkondiging 24 maart – Jeremia 4:29 - 5:1 en Marcus 11:1-11 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
In de tijd dat wij in Den Haag woonden – dat is bijna vijftien jaar geleden – begon de 
voorganger zijn verkondiging op Palmpasen een keer met de vraag: ‘Stel je voor dat 
Jezus op zijn ezel via de A12, de Utrechtse baan zoals dat laatste stukje heet, de 
stad zou binnenrijden…’ Het was een ijzersterke opening, want na al die jaren weet 
ik hem nog. 
 
Wat de predikant toen niet kon vermoeden, was dat die Utrechtse baan nog eens het 
toneel zou worden waar de profeten van onze tijd, klimaatactivisten, zich 
verzamelden. Niet voor een feestelijke intocht in de stad, maar om daar te zitten. De 
laatste keer dat gebeurde, was volgens mij in februari. De boodschap van deze 
profeten is helder: er moet iets gebeuren, anders gaat onze wereld naar de knoppen. 
Loopt het in het honderd. Dit is het moment voor verandering, geen tijd te verliezen!  
 
Dat is een dreigend verhaal. Een boodschap die voor een deel wel past bij 
Palmpasen. Deze zondag kun je volgens mij het beste omschrijven met de 
uitdrukking ‘gemengde gevoelens’. Er zit een vrolijkheid aan de intocht van Jezus, 
dat opgewekte merken wij als straks de kinderen met hun versierde Palmpaaskruizen 
de kerk binnenkomen. Een beetje feest is dat wel.  
 
Aan de andere kant, wij staan aan het begin staan van de Stille Week. De komende 
dagen zullen wij Jezus volgen op de laatste dagen van Zijn leven. Dan merken wij 
hoe zijn bestaan naar de knoppen ging, in het honderd liep. Mensen riepen om Zijn 
dood en dat leidde tot Zijn dood aan het kruis.  
 
Die dreigende, sombere kant van Palmpasen komt vandaag tot klinken in de 
woorden van de profeet Jeremia die wij als eerste lezing gehoord hebben. De 
afgelopen weken hebben wij Jeremia op de voet gevolgd. Met het verhaal van 
vandaag, Jeremia 4, doen wij een stap terug in het boek en ook in de tijd. De profeet 
leefde in de tijd dat eerst alleen de hogere klasse en later een groot deel van het volk 
Israël werd weggevoerd naar Babel, in ballingschap ging. De stad Jeruzalem met de 
tempel werd verwoest. Dat alles moet nog plaatsvinden. Jeremia schetst de dreiging 
die voor de deur staat.  
 
Die dreiging doorleeft hij, voelt hij in zijn lichaam: ‘O bonzend hart! O razend hart! Ik 
krimp ineen van pijn! Ik kan niet zwijgen, tot in mijn ziel voel ik het hoorngeschal,/ 
hoor ik het krijgsgeschreeuw.’ Je krijgt gewoon medelijden met die man als je dit zo 
hoort. Dat hij het zo intens beleeft, dat wat de mensen te wachten staat.  
 
Die heftigheid van het gebeuren zit ook in de beelden die Jeremia gebruikt, ziet: ‘Ik 
zag de aarde, ze was woest en doods. Ik keek naar de hemel, er was geen licht.’ 
Deze woorden roepen herinneringen op aan het scheppingsverhaal aan het begin 
van de Bijbel, waar dezelfde woorden worden gebruik: ‘De aarde was woest en 
doods, duisternis lag over de oervloed.’ Dat was de wereld, voordat God ging 
scheppen, orde aanbracht, het licht deed overwinnen. 
 



Jeremia ziet dat door menselijke falen, tekortschieten de schepping terugkeert naar 
die tijd. Er vindt om zo te zeggen een ‘ontscheppen’ plaats. De wereld wordt opnieuw 
onherbergzaam. Dat gevoel bekruipt mij soms in onze tijd. Als je beelden ziet van 
oorlogsgebieden, waar huizen stuk zijn en het landschap gehavend is. Als je foto’s 
onder ogen krijgen van rivieren vol met plastic of meren gevuld met rotzooi. Dan krijgt 
de aarde een doods en karakter. Een plek waar mens en dier weinig te zoeken 
hebben.    
 
Bij die woorden en beelden van Jeremia is de vraag: ziet hij nog hoop? Of is alles 
verloren? Is de profeet een doemdenker die bij wie de moed in de schoenen is 
gezakt? Zoals je ook in onze tijd stemmen klinken: alles blijft toch bij het oude. De 
macht van het geld, de drang om te consumeren... Er is niets meer aan te doen. Die 
pessimistische kant vind je wel bij Jeremia. Dat er weinig te redden valt. Als onze 
lezing eindigt met ‘Zwerf door de straten van Jeruzalem, vraag na, kijk om je heen, 
zoek op de pleinen of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid 
streeft, dan zal Ik [zegt God] Jeruzalem vergeven.’ Ik denk dat Jeremia dat zag als 
een kansloze zoektocht, met weinig hoop op resultaat. 
 
Met enkel pessimisme doen wij geen recht aan Palmpasen, aan de gemengde 
gevoelens die deze zondag karakteriseren. Er hangt de dreiging in de lucht, maar 
desondanks richt Jezus met Zijn intocht in Jeruzalem een hoopvol teken op: als een 
koning rijdt hij de stad binnen. Als het helemaal hopeloos was geweest, had hij dat 
beter achterwege kunnen laten. Dan is het een loos gebaar, zonder enkele 
betekenis.   
 
Hoe die intocht te duiden, is nog niet zo gemakkelijk.  Het gebeuren van Jezus, 
rijdend op een ezel, staat in sterke tegenstelling tot wat volgt, Zijn lijdensweg, maar 
ook wat eraan voorafgaat. Zelden presenteert Jezus zich zo openlijk en opvallend als 
Messias, als de door God beloofde redder. Eigenlijk altijd trekt hij redelijk anoniem 
rond, wel met mensen om zich heen, soms grote groepen, maar nooit verheven 
boven hen door op een dier te reizen. Waarom hier wel?  
 
Soms kunnen gebeurtenissen je in verwarring brengen, dat je het zicht kwijtraakt op 
het hoe en waarom. Problemen kunnen het gevoel naar boven brengen: waar doe ik 
het voor? Het lijkt allemaal geen zin te hebben. Wat je kan helpen, is een moment 
waarin die mist optrekt, dat je weet: ja, hier doe ik het voor, dat streef ik na. De 
intocht in Jeruzalem is zo’n gebeuren waar even alles helder wordt, licht. Jezus blijkt 
die redder te zijn die verwacht werd. Hij is die koning waarop gehoopt werd. Voor een 
moment is heel duidelijk.  
 
Na dit gebeuren zien de leerlingen weinig tot niets meer van wat Jezus belichaamt, 
wordt het alsmaar donkerder. In die duisternis is er dit moment, de herinnering aan 
dit gebeuren, wat hen houvast zou kunnen bieden. Om de moed niet te verliezen.  
 
Palmpasen als een zondag met gemengde gevoelens, Jeremia geeft woorden aan 
het dreigende, het sombere als hij ziet wat de mensen te wachten staat: ‘Ik zag de 
aarde, ze was woest en doods. Ik keek naar de hemel, er was geen licht.’ Naast dat 
gevoel staat een ander: Jezus die als een vorst Jeruzalem binnenrijdt. Voor even is 
het klip en klaar: dit is de door God gestuurde redder. 
 



Met gemengde gevoelens, zo kun je ook naar de wereld kijken waarin wij leven. 
Soms heb je die blik al bij je eigen leven, dat je daar mooie dingen ziet, mensen die 
je hart verwarmen, gebeurtenissen die je blij maken. Daarnaast kunnen er zorgen 
zijn om gezondheid, om anderen, is er verdriet en gemis.   
Ook om onze samenleving, om wereld waarin wij leven, kun je je zorgen maken. Om 
de verharding in de maatschappij, dat iedereen zo in zijn eigen bubbel leeft. De angst 
die wij kunnen voelen over wat een veranderend klimaat met de aarde zal doen: 
mensen die in nood komen door een stijgende zeespiegel, vluchtelingenstromen 
door droogte en hitte, diersoorten die zullen uitsterven. Dan kan het gevoel naar 
boven komen dat Jeremia had: ‘Ik zag de aarde en ze werd woest en doods…’ 
 
Dat kan neerslachtig maken, zeker ook omdat onze invloed zo beperkt is. Wij zitten 
niet aan de knoppen om dingen zo te regelen, even te veranderen. Wel geloof ik dat 
wij een verantwoordelijkheid hebben. Soms kun je als je in de natuur bent, denken: 
zo hoort de wereld toch te zijn. Wanneer je al vroeg buiten bent, de zon komt op en 
de vogels zingen. Als straks alle insecten weer door de tuin ziet vliegen: de bijen, 
hommels en vlinders. Het zijn van die ogenblikken waarop je het goede van de 
schepping ervaart en daarmee inspireren om de schepping te koesteren en om die 
zo goed mogelijk door te doorgeven aan een volgende generatie. Dat zij evengoed 
als ons daarvan kunnen genieten.  
 
Naast dat thema van schepping dat opkomt uit die lezing uit Jeremia, is er die intocht 
van Jezus, dat moment van helderheid, waarin zichtbaar werd wie Jezus is. Wat daar 
helder werd, dat koningschap, is denk ik nog steeds van betekenis en legt ook een 
verantwoordelijkheid op ons legt.  
 
Na de lezing uit Jeremia hebben wij Lied 1012 gezongen waarin het ging over koning 
Jezus en over het rijk van God dat hij belichaamt. Niet het rijk van zwaarden, van het 
schallen van leuzen, van een machtig leider of dictator, maar als vorst van vrede. Die 
Zijn grootsheid zichtbaar maakte in Zijn trouw aan God, Zijn vader. Vasthoudendheid 
tot in de dood. Daarmee bevestigde Hij wat Hij verkondigde over Gods liefde en 
vergeving, over zorg voor een ander.   
 
Als vorst van vrede wil Hij aanwezig zijn in ons leven, als een vrede die ons 
aangereikt, die ons geschonken wordt. Een rust die er is tussen God en mens, dat wij 
aanvaard worden met wie wij zijn, onze kwetsbaarheid en ons falen. Een vrede die 
ons helpt om het met onszelf uit te houden, want mislukkingen, schaamte, 
gekwetstheid kunnen ons hinderen om vrijuit en voluit te leven. Jezus laat ons Gods 
liefde merken, waarin wij ons geliefd mogen weten. 
 
Die vrede die ons zo gegeven, geschonken wordt, daagt ons uit om zelf de vrede te 
bewaren, om je in te spannen om rust te scheppen. Dat is niet altijd gemakkelijk met 
alle butsen en barsten die er zijn in een mensenleven. Toch is er de uitdaging om dat 
te laten zien dat wij weten van een ander rijk, waar vrede het kenmerk van is. 
 
Ik zou het best grappig vinden als iemand over vijftien jaar nog een flard van deze 
preek weet. Het hoeft niet per se het begin te zijn. Ach, ik zal het u niet kwalijk nemen 
als dit verhaal in de vergetelheid raakt, als wij maar in de gemengde gevoelens die 
de wereld en het leven met zich meebrengt, blijven leven van Gods vrede en ons 
inzetten voor de vrede in wereld, met de schepping. 



 
Amen   
  
 
     
 
 
 
 
 
   
 


