Zondag 14 december 2025, Gorechtkerk Haren (derde advent)

Psalm 85: 1 en 2 (Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER)
Votum en Groet

Verootmoediging

Lied 442 (Op U, mijn, Heiland, blijf ik hopen)

Kndproject en projectlied

Gebed voor de opening van de Schrift

Schriftlezing: Genesis 46: 1-7, 27b-30

Schriftlezing: Hebreeén 13: 5-6

Psalm 80: 1,3 en7 (O God van Jozef, leid ons verder)
Prediking

Lied 433 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Gebeden

Collecte

Lied 466: 1,2 en 7 (O wijsheid, daan als vruchtbare taal!)
Zegen

Genesis 46: 1-7, 27b-30
1 Israél brak op met alles wat hij had

en hij kwam in Berseban
hij bracht offers aan de God van zijn vader Isadk.

2 En God sprak tot Israél in nachtgezichten, Hij zei:
Jakob! Jakob!
Hij zei:
Hier ben ik.

3 Hij zei:

Ik ben God, de God van uw vader.
Vrees niet om af te dalen naar Egypte,
want Ik zal u daar tot een groot volk maken.

4 Ikzelf zal met u mee afdalen naar Egypte
en Ikzelf zal u ook zeker (weer) doen opgaan;
Jozef zal echter zijn hand op uw ogen leggen.

5 Toen stond Jakob op, weg uit Berseba,
en de zonen van Israél vervoerden hun vader Jakob, samen met hun kleintjes en hun
vrouwen, op de wagens die Farao gezonden had om hem te vervoeren.

6 Zij namen hun vee en hun bezittingen die ze in het land Kanaén verworven hadden,
en zij gingen Egypte binnen, Jakob en heel zijn nageslacht met hem:

7 zijn zonen en kleinzonen met hem; zijn dochters en kleindochters, al zijn nageslacht bracht
hij met zich mee naar Egypte.

27b  Het totale aantal zielen van het huis van Jakob die naar Egypte kwamen, was: zeventig.
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[Jakob] zond Juda voor zich uit naar Jozef om hem [de weg] naar Gosen te wijzen.

En zij gingen het land Gosen binnen.

[Ondertussen] spande Jozef zijn wagen in en ging ook op naar Gosen, zijn vader Isra€l
tegemoet.

Toen hij hem zag, viel hij hem om de hals

en hij weende lang aan zijn hals.

Israél zei tot Jozef:

Nu kan ik sterven, nu ik je gezicht heb gezien: jij leeft nog!



