
 

 

Zondag 6 februari 2022 
 

Vijfde zondag na Epifanie 
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VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 

       - We gaan staan - 

 

Intochtslied Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, Lied 275 

 

De bemoediging en groet 

Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting 

  is van de Heer, onze God. 

Allen:  Hij die alles maakte, 

  laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger: Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt 

  in Jezus uit Nazareth, 

Allen:  als een nieuw begin voor alle mensen. 

Voorganger: Genade en vrede komen van God onze Vader,  

  door Jezus, de Levende, 

  Hij woont met zijn geest bij ons. 

Allen:  Amen      

                 - We gaan zitten - 

Drempelgebed om ontferming 

 

Hoopvol Glorialied Alle eer en glorie, Lied 305 

 

Inleiding op de dienst 

                 

- Met de kinderen - 

 

DE SCHRIFT 

 

Het gebed van de zondag (afgesloten met:) 

 

Zingen Kom geest van God, Lied 333 

 

Lezing: Jesaja 62:1 t/m 9 

 

Zingen Onze Vader in de hemel, Lied 1006 (Opname) 
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Lezing: Mattheus 10:29 t/m 31 

 

Zingen Zegen mijn ziel, Psalm 103:1,5 

 

Overdenking ‘Uw wil geschiede’ 

 

Zingen Zolang er mensen zijn, Lied 981:1,2,3,4 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden en Stil gebed 

 

We luisteren naar Otche Nash – Orthodox Onze Vader (Opname) 

 

Inzameling van de gaven (Indien van toepassing) 

       - We gaan staan - 

 

Uittochtslied Zegen ons, Lied 415:1,2 

 

Zegen (afgesloten met:) 

 

Zingen Lied 415:3 

 

 

We nodigen u en jullie uit voor een koffie of thee in het Gorechthuis 

 


