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Gorechtkerk Haren 
 

Voorganger: ds.Ybo Buurma 

Organist: Hans Noordveld 

Lector: Alga Berends 

 

 

VOORBEREIDING 

 



 

Welkom en mededelingen 

       - We gaan staan 

Intochtslied Komt ons in diepe nacht, Lied 489:1,2 
 

Bemoediging en vredegroet           

 

Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting 

  is van de Heer, onze God. 

Allen:  Hij die alles maakte, 

  laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger: Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt 

  in Jezus uit Nazareth, 

Allen:  als een nieuw begin voor jou en mij. 

Voorganger: Genade en vrede  

komen van God onze Vader,  

  door Jezus, zijn Zoon, onze broeder, 

  Hij woont met zijn geest bij ons. 

Allen:  Amen                     

               - We gaan zitten 

 

Zingen Gij zijt (melodie: Taize, Laudate omnes gentes, 3 keer)

 

 

We staan stil bij wat er gebeurt in de wereld.. 

 

Zingen Grote God, wij loven U, Lied 413 
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We gaan staan - 

 

  

We gaan zitten - 

, 3 keer) 

 



- Moment met de kinderen – 

 

Kinderen gaan op weg met zingen Nu zijt wellekome, Lied 476:4 

 

DE SCHRIFT 

 

Het gebed van de zondag  

 

Lezing: Mattheus 2:1-12 

 

Zingen De wijzen, Lied 520 

 

Overdenking 
 

Zingen Bethlehem, o uitverkoren, Lied 498:1,3,4 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Bericht van overlijden 

 

Voorbeden (telkens afgesloten met:)  

 

 
 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven 

       - We gaan staan - 
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Uittochtslied Vervuld van uw zegen, Lied 425 

 

Zegen (afgesloten met gezamenlijk:) 

 

Zingen Zegen ons algoede, Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 


