
Stilte  

Inleidende tekst  

 

Zingen: Lied 22b: 1 en 3 – Mijn God, mijn God, waarom verstoot u mij  

 

Aanvangsgebed  

 

Toelichting op de viering  

 

Lezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12   

 

Afbeelding Statie 2 ‘Jezus neemt het kruis op zijn schouder’ met korte toelichting 

 

Zingen:  Lied 321: 3, 6 en 7 – Niet als een storm, als een vloed  

 

Lezing: Johannes 18:1-27  

 

Afbeelding Statie 7 ‘Jezus valt voor de tweede maal’ met korte toelichting 

 

Zingen: Lied 587: 1 en 2 – Licht voor de wereld  

 

Lezing: Johannes 18:28 – 19:16a  

 

Afbeelding statie 1 ‘Jezus ter dood veroordeeld’ met korte toelichting 

 

Zingen:  Lied 560 – Hij ging de weg zo eenzaam  

 

Lezing: Johannes 19: 16b-30 

 

Doven Paaskaars  

Afbeelding Statie 12 ‘Jezus sterft aan het kruis’ met stilte 



korte toelichting en wij luisteren naar het begin van Stabat mater (Pergolesi)  

 

Lezing: Johannes 19:31-42   

 

Afbeelding statie 14 ‘Jezus wordt in zijn graf gelegd’ met korte toelichting 

 

Zingen: Het liefste lied van overzee 1:46 - U vereer ik 

U vereer ik, U vereer ik,  
oerbegin van al wat leeft,  
zicht op God wordt ons gegeven,  
nu Gij aan het kruis geheven,  
stervend on het leven geeft.  
 
U vereer ik, U vereer ik,  
dankbaar kniel ik voor U neer,  
want Uw uitgestrekte armen,  
spreken van uw groot erbarmen,  
Gij hebt mij vergeven,  
 
Heer. U vereer ik, U vereer ik,  
mens als wij, maar hemels zaad,  
al heb ik U ook verlaten,  
om uw liefde boven mate,  
volg ik nu waar Gij ook gaat. 
 

Voorbede  

 

Slotlied:  Lied 590 - Nu valt de nacht 

 

Gezamenlijk gebed: Onzevader  

 

Stilte en de Paaskaars wordt weggedragen  

 


