
Aanvang 

Stilte 

Aansteken van een kaars  

Gebed en lofprijzing: 

v.            Heer, open mijn lippen 

a.            Mijn mond zal zingen van uw eer 

v.            God, kom mij te hulp 

a.            Heer, haast U mij te helpen 

 

Psalmgebed 

Zingen:  Psalm 71: 1 

 

Lezen:  Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, 

                uit de greep van wrede onderdrukkers, 

                U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, 

                van jongs af vertrouw ik op U. 

                Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, 

                al in de moederschoot was U het die mij droeg, 

                U wil ik altijd loven. 

                Voor velen ben ik een teken: 

                U bent mijn veilige schuilplaats. 

                Heel de dag is mijn mond 

                vervuld van uw lof en uw luister. 

                Verstoot mij niet nu ik oud word, 

                verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. 

                Mijn vijanden spreken over mij, 

                ze loeren op mij en spannen samen, 

                ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, 

                jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’ 

                God, blijf niet ver van mij, 

                mijn God, kom mij haastig te hulp, 

                laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, 

                wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt. 

 

Zingen: Psalm 71:8 

 

Schriftlezing: Exodus 3: 1 – 12  

 

Lied: Lied 941  

 

Meditatieve tekst            

 

Stilte 

 

Koorzang, door koor Nieuw-Apostolische Kerk (a capella)  

 

Gebeden 

De voorbeden sluiten af met stilte voor persoonlijk gebed 

en tot slot het gezamenlijke Onze Vader: 

v.            In stilte leggen we dat wat diep in ons hart leeft bij God neer. 

                ….. 



v.            Onder Vader 

a.            die in de hemel zijt… 

 

Slotlied  Lied 562 - Ik wil mij gaan vertroosten 

 

Zegen 

v.            God, wees ons genadig en zegen ons,  

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  

a.            dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

                en in heel de wereld uw reddende kracht.  

 

De kaars wordt gedoofd 

 


