Deborah over de uitzending van haar man: “Elkaar de Wereld Gunnen”

Toen Henk en ik elkaar 30 jaar geleden leerden
kennen, gaf ik tijdens een van onze eerste
ontmoetingen te kennen dat ik later terug wilde
naar Afrika. Als kind van een zendingsartsen-
echtpaar had ik namelijk mijn vormende jaren in
Zambia doorgebracht, en ik wist vrijwel zeker dat
ik na mijn studie Theologie weer terug naar Afrika
zou gaan. Mijn waarschuwing destijds heeft Henk
niet op afstand kunnen houden, en nadat we eerst
samen de Gereformeerde kerk in Valkenburg (ZH)
gediend hadden, verhuisden we naar Lusaka
(Zambia) om daar als docenten Theologie aan

de slag te gaan aan het Justo Mwale Theological
University College.Het waren vijf geweldige,
betekenisvolle en verrijkende jaren in de
Afrikaanse context.

Eenmaal terug in Nederland (omdat Henk zijn
droombaan kreeg aan de Protestantse Theolo-
gische Universiteit) heb ik mijn promotiestudie
afgerond, werd gemeentepredikant en tegelijker-
tijd ook docent Levensbeschouwing/Godsdienst in
het voortgezet onderwijs. Toen ik na wederom vijf
mooie jaren de kans kreeg om als legerpredikant
aan de slag te gaan, was dat als een oude jas die als
gegoten zat. In het bijzonder tijdens de maanden-
lange uitzendingen naar Afghanistan en Litouwen
was ik in mijn element. Op dit moment ben ik als
legerpredikant verbonden aan het Korps Comman-
doTroepen, onze Nederlandse elite-eenheid die
wereldwijd direct inzetbaar is. Mijn functie bij deze
militaire eenheid is in veel opzichten uitdagend en

Kom op zaterdag 14 maart naar The Passion

Op zaterdag 14 maart a.s. wordt om 20.00 uur
in de Gorechtkerk “The Passion” uitgevoerd.
Het verhaal van het leven van Jezus aan de
hand van Nederlandse popsongs, uitgevoerd
door een theatergezelschap uit Harkstede.
Een theatraal concert dat niemand onberoerd
zal laten.

De toegang is gratis.
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relevant; ik ervaar het als mijn roeping om in deze
tijd op deze plek deze mensen te dienen van wie
bijna het onmenselijke gevraagd wordt.

Dat Afrika altijd aan Henk is blijven trekken, snap
ik helemaal. En dat Henk zich geroepen voelt om
in de uitdagende context van Zuid-Soedan aan het
Kajo-Keji Christian University College te dienen,
zal voor hem zijn als een oude jas die als gegoten
zit! Dat ik niet met Henk meega naar Zuid-Soedan
heeft 0.a. te maken met mijn eigen ministry bij het
Korps CommandoTroepen. Bovendien kan ik nu
dan een thuisbasis bieden voor onze (semi-vol-
wassen) kinderen Sarah en Daniel, terwijl Henk
elders in de wereld dienstbaar is. lemand zei laatst:
‘jullie gunnen elkaar de wereld'. Zo is het precies!

Colofon

“Voetsporen” is een speciale nieuwsbrief van de
Protestantse Gemeente Haren — Onnen, waarin
de uitzending van ds. Henk van den Bosch
centraal staat. De nieuwsbrief verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het Missiekernteam.

Tekst: Henk van den Bosch, Deborah van den
Bosch-Heij en Roeland Hokken
Vormgeving:Jeannette Ensing

Druk: Van Ark Drukkerij

Wil je meer weten of betrokken raken
neem dan contact op met Roeland Hokken:
roeland.hokken@proton.me
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In deze tweede “Voetsporen” blikken we kort terug op de prachtige Uitzenddienst van 22
februari jl. Er komt heel wat bij kijken voordat je als “zendeling” in het vliegtuig stapt. Henk
van den Bosch geeft ons een blik achter de schermen. In deze “Voetsporen” daarnaast aan-
dacht voor het verschil in de zending van vroeger en nu. Ook komt Deborah, de partner van
Henk, aan het woord. Zij vertelt over hoe zij de uitzending van Henk ervaart en haar leven
en werk als leger-predikant bij het Korps CommandoTlroepen. Tenslotte hebben we aan een
aantal Gemeenteleden gevraagd waarom zij de uitzending van Henk ook financieel onder-

steunen. Veel leesplezier!

Ds. Henk van de Bosch
officieel uitgezonden

Wat was het mooie “uitzenddienst” zondag 22
februari jl. in de Dorpskerk. In zijn preek stond
ds. Henk van de Bosch natuurlijk stil bij zijn
roeping: “Het is die roeping die je voor moeilijke
keuze stelt, maar die tegelijkertijd ook mogelijk
maakt. Het is hierbij zo bijzonder om te ervaren
dat je gedragen weet door God en mensen om je
heen.” Woensdag 25 februari is ds. Henk van den
Bosch vertrokken naar Zuid-Soedan. We wensen
hem een goede reis en behouden aankomst in
Kajo-Keji!

Voorhereiding op de uitzending

Aan mijn vertrek naar Zuid-Soedan op 25 februari
is een lange periode van voorbereiding vooraf-
gegaan. Ik denk dat de mentale voorbereiding is
begonnen op het moment dat de vacature aan
Kajo-Keji Christian University College onder mijn
aandacht kwam. Vragen als ‘kan ik dat, wil ik dat,

en wat betekent dat voor mijn gezin?’, hebben
me sindsdien niet meer losgelaten. Ook in de
verkennende gesprekken met de GZB stonden
mentale en spirituele aspecten centraal: wat
betekent het om alleen te worden uitgezonden,
hoe ga je om met eenzaamheid, hoe ervaar je
roeping, etc

Nadat in september de knoop werd doorgehakt
dat ik inderdaad naar Kajo-Keji zou worden uit-
gezonden kreeg de voorbereiding een meer
praktisch karakter. Dan gaat het over keuringen,
over vaccinaties, over visa, etc. Een centraal
aspect was het zoeken naar ondersteuning
vanuit kerkelijke gemeenten.

De gesprekken met Michiel Pronk, Wouter
Klouwen en Margriet Piersma, met het mode-
ramen en vervolgens met de kerkenraad van de
PG Haren-Onnen, over de mogelijkheid om zich
als zendende gemeente te verbinden aan mijn
uitzending waren constructief en plezierig. En
de gemeenteavond op 26 november heb ik
ervaren als een feest! Een eigen supporters-
vereniging, wie droomt daar niet van?

Gedragen door de support vanuit de PG
Haren-Onnen, die concreet gestalte krijgt in
de activiteiten van het Missiekernteam, en
van andere gemeenten die zich aan mijn
uitzending hebben verbonden begint het
nieuwe avontuur nu echt.

Van ‘zieltjes winnen’
tot wederkerigheid

Wanneer ik eind februari met mijn werk in Kajo-
Keji begin, ben ik niet de eerste zendingswerker
die naar Afrika vertrekt. Mijn uitzending staat

in een lange traditie die vanaf de negentiende
eeuw veel mensen in beweging heeft gebracht.
Maar er is sinds dat begin wel een en ander
veranderd in ons idee van zending.

De eerste zendelingen arriveerden in Afrika in
het kielzog van de Britse en Franse koloniale
mogendheden. Vanuit culturele en religieuze
superioriteitsgedachten, waarin deze zende-
lingen kinderen van hun tijd waren, zagen ze
het als hun taak om de heidenen te bekeren tot
een westers gekleurd christelijk geloof en de bij-
behorende westerse cultuur. In de woorden van
de bekende Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond
Tutu werden Afrikanen christen door “chocolat-
coloured Europeans” te worden. De negatieve
duiding van zending als zieltjes winnen vindt
hier zijn oorsprong.

Onze kijk op wat zending is, is in de afgelopen
150 jaar sterk veranderd. Tegenwoordig zijn

de meeste gelovigen ervan overtuigd dat de

ene vorm van christelijk geloof en leven niet
superieur is aan de andere, maar dat het verschil-
lende gestalten zijn die van elkaar kunnen leren.
Zo heb ik hoge verwachtingen van de mogelijk-
heid om, als Harense en Zuid-Soedanese zusters
en broeders, via beeldverbinding samen bijbel
te lezen. Niet om de ander te vertellen wat er

nu eigenlijk staat, maar om van beide kanten
wederkerig verrijkt te worden door een ander
verstaan van het evangelie.

Boodschap van
Bischop
dr. James Kenyi

Tijdesns de Eredienst op 22 februari jl. zond
James Kenyi ons het volgende bericht:

Dear brothers and sisters,

We are grateful for the divine appointment
and plan of God in enabling Dr. Henk to
accept and serve the Lord in South Sudan

at the Diocese of KajoKeji.

We warmly welcome you to KajoKeji in
spirit in advance.

We thank you for listening to the call of God.
We pray for your family that God will bless
and keep them well.

We also pray that God will give you a fruitful
time with us in South Sudan. “How beautiful
are the feet of those who preach good news
(Romans 10 verse 15).

May God continue to keep your eyes on the
one who sends you, it is His harvest and his
plan for bringing you to South Sudan.

You are joining your brothers and sisters in
the extended family of the Universal Church.
You are welcome!

Bp James

Word ook supporter en steun
Henk van den Bosch

We stellen het bijzonder op prijs als je de uit-
zending van ds. Henk van den Bosch naar
Kajo-Keji in Zuid-Soedan ook financieel wilt
ondersteunen. Dit kan op twee manieren:
Allereerst door “Zendingsmaatje” te worden.
Hierover kun je meer lezen op:
www.gzb.nl/vandenbosch of scan de QR-code.
Je kan een bedrag kiezen of zelf een bedrag
doorgeven. Vervolgens kun je kiezen hoe vaak
je wil doneren. Van eenmalig, per maand, per
kwartaal of jaarlijks. Daarnaast zijn er nog
andere manieren om bij te dragen.
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o.v.v. 'SS.1.400 Henk van den Bosch”



