Donderdag 14 april 2022

Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel

Gorechtkerk Haren

Voorganger: ds.Ybo Buurma
Organist: Roel Wester
Lector: Elsa Veldman — Vels

Toelichting op de viering



Op deze dag kwam Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden samen
om het Joodse Pesach te vieren. Jaarlijks wordt het Pesachfeest door de
Joodse gemeenschap gevierd als gedachtenis aan de bevrijding uit het
angstland Egypte, zoals dat nader in Exodus 12 beschreven staat. Op de
avond van de Joodse Pesachviering mag de jongste van het gezin vragen:
‘Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?’. En dan
vertelt een van de ouders het aloude verhaal van de vittocht uit de
slavernij.

Daarom staat er vanavond ook een Joodse Pesachtafel in de kerk, met
daarop de symbolen van slavernij en bevrijding, waaronder bittere
kruiden, wijn en matses.

Jezus voegt aan deze maaltijd een geheel nieuwe en unieke dimensie toe.
Hij deelt het brood en de wijn als de symbolen van zijn eigen leven en zegt
daarbij: ‘Doet dit om mij te gedenken’.

Wij vieren vandaag de feestelijke instelling van het avondmaal.

De kleur is wit, want ondanks de donkere wolken die zich rondom Jezus
samenpakken, vieren wij het feest van de uittocht uit de dood naar het
leven. Zijn leven is teken van bevrijding geworden.

VOORBEREIDING
Welkom en Inleidende woorden
Witte Donderdag

Wie breekt er brood, wie deelt er drank,
wie breekt met de verdeeldheid,



stilt honger naar gerechtigheid.
Wie breekt er brood, wie deelt er drank,
wie breekt met de ongelijkheid,
lest dorst naar meer gerechtigheid.

Ga de weg van waarheid,
zing het lied van 't Koninkrijk,
help liefdevol je naaste,

ver weg maar onder handbereik.

Jan van de Plas
- We gaan staan -

Intochtslied Alles wat over ons geschreven is, Lied 556:1,2,4
Bemoediging een vredegroet
Voorganger:  Onze hulp isin de naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:  Die trouw is en niet loslaat

wat Hij eens liefdevol is begonnen.
Voorganger: De vrede van de Heer is met jullie allen
Allen: ZIJN VREDE IS OOK MET JOU

- We gaan zitten -

Zingen Vrede voor jou, Lied 421 (twee keer)
Rondom de Pesachtafel

Zingen Op de avond, toen de uittocht, Lied 395:1,2,4
DE SCHRIFT

Het gebed van Witte Donderdag

Lezing: Lukas 22:14 — 20

Brood en Wijn worden op de Tafel gezet



Lezing: Lukas 22:21-34
Zingen Als koning opgetreden, Lied 384:1,2,3,5,6
Overdenking

GEBEDEN EN GAVEN

Zingen als voorbede Hier wordt het land gezocht
(Melodie: Lied 490 Liedboek vd Kerken)

1. Hier wordt het land gezocht 3. Hier wordt de Stem gehoord
waar wij gelijken zijn. die nog niet klinken mag.
Niemand apart en geen Mensen die hopen op

kleuren die minder zijn. ooit hun bevrijdingsdag.

2. Hier wordt de tijd verhaast 4. Hier is het woord van Hem
dat wij elkaar verstaan, die ons geschapen heeft:
Handen die wenken en “Waar is je zuster, je

ogen die open gaan. broeder die met jou leeft?”

5. Hier staat een tafel waar-
aan ons wordt voorgedaan,
Hoe wij genezen van
heersen en misverstaan.

Inzameling van de gaven

DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN

Tafelgebed

Voorganger: Vrede is met jullie

Allen: VREDE OOK VOOR JOU
Voorganger: Laten wij ons openen voor de Heer
Allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ HEM

Voorganger: Laten wij de Heer danken..



Voorganger:

U danken wij, God,

want U doet ons leven

en roept het Licht over ons uit

juist wanneer de nacht

zich meester van ons wil maken.

U danken wij omdat U ons vasthoudt
en draagtin uw liefde.

Gezegend bent U,

om de Zoon van uw vrede,

Hij, de nieuwe mens,

die op de avond voor zijn dood,

toen Hij hij het Pesachfeest vierde met zijn vrienden,
een brood nam, dat brak en zei:

dit is mijn lichaam,

gebroken voor jullie.

Zingen Brood van leven, Lied 399 (met herhaling)

Voorganger:

En hij schonk de beker vol met wijn
en liet die rondgaan met de woorden:
mijn bloed,

vergoten voor jullie.

En hij zei:

eet en drink mij, en je zult leven
vandaag en alle dagen die komen,
tot in eeuwigheid.

Heer,

maak ons lichtdragers

van de Messias.

Maak ons tot lichaam

van Christus

hier op aarde, onder de mensen.
Blaas uw Geest over ons uit,



zodat we als uw gemeente
bezield in de wereld staan,
en delend en brekend
leven naar uw verlangen.

Zingen Brood van leven, Lied 399 (met herhaling)

Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus

Zingen God zal je hoeden, Lied 426 (Engels en Nederlands)

Het delen van brood en wijn
Dankzegging

Voorganger:

God van liefde,

Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel

en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:

blijf ons nabij,

ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,

ook niet in de dood.

Daarom bidden wij U

in de naam van Hem

die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.

Lezing: Mattheus 26:36 —38
Uittochtslied Wees Gij mijn toevlucht, Lied 263

Zegen (afgesloten met gezongen:)
Allen: Amen



—We verlaten in stilte de kerk —



