
 
 

Stille week 2021 
 

Vespers in de Gorechtkerk 
 
 

 
 

Geloof, Hoop en Liefde 
 

 
Door het geloof spreekt God 

door de hoop helpt God 
door de liefde geeft God 

 
R.de Langeac 
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Maandag 29 maart 
Voorganger: ds. Michiel Pronk 
Organist: Roel Wester 
 
 

Orgelspel 
 

Opening 
Heer, open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
 

God, kom mij te hulp, 
Heer, haast u mij te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Psalmtekst 
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,  
ja, wacht op de HEER. 
Psalm 27:14 
 
Aansteken van de Geloof, Hoop, Liefde kaars 
 
Lied Als alles duister is, Lied 598 (drie keer) 
 
1. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Korte inleiding op het thema 
Geloven, het heeft in onze taal de klank van niet zeker weten, zoals 
in de zin ‘Ik geloof van wel.’ Je weet het niet precies. In de Bijbel is 
geloven ook geen zeker weten in de zin dat je bewijs hebt. Geloven 
is eerder een overgeven, vertrouwen hebben. Geloven is durven 
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handelen, ondanks de zekerheid. Geloven is een weg gaan in 
vertrouwen op God.  
 
Romeinen 4: 14-25 
 

Lied Uit Oer is hij getogen, Lied 803: 6 
 
6.  En allen die geloven 
 zijn Abrahams geslacht, 
 geboren uit den hoge, 
 getogen uit de nacht. 
 De stad die zij verbeiden 
 die staat in wit en goud 
 aan ’t einde van de tijden 
 voor iedereen gebouwd. 
 
Stilte 
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Meditatieve tekst 

 

Als Gij niet zijt 

 

Als Gij niet zijt 

de grond waarop ik sta 

de bron waaruit ik put 

de einder waarheen ik ga – 

als Gij niet zijt 

waar blijf ik dan 

in tijd en eeuwigheid? 

 

Peer Verhoeven 

 

Lied Door de wereld gaat een woord, Lied 802: 1, 2 en 6 

 
1.  Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 ‘Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 
  Refrein Here God, wij zijn vervreemden 
   door te luisteren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Door de wereld gaat een stoet 
 die de ban brak van het bloed. 
 Die bij wat op aarde leeft 
 nu geen burgerrecht meer heeft.  Refrein 
 
6.  Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 ‘Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’  Refrein 
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Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Zegenbede                                                                              

Heer, wees voor ons het licht in deze nacht. Laat ons in vrede 

slapen, zodat wij met geloof, hoop en liefde opstaan bij het 

aanbreken van de nieuwe dag. 

Amen 

De dienst eindigt in stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Dinsdag 30 maart 
Voorganger: ds. Ybo Buurma 
Organist: Hans Noordveld 
 
 

Orgelspel 
 

Opening 
Heer, open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
 

God, kom mij te hulp, 
Heer, haast u mij te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Psalmtekst 
Wat heb ik dan te verwachten, Heer? 
mijn hoop is alleen op u gevestigd. 
Psalm 39:8 
 
Aansteken van de Geloof, Hoop, Liefde kaars 
 
Lied Als alles duister is, Lied 598 (drie keer) 
 
1. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Korte inleiding op het thema 
Ieder hoopt wel ergens op. Mooi weer, een ontspannen vakantie, 
een goede afloop van een operatie. In onze dagen hopen we dat 
een nieuwe tijd na en Coronapandemie. Soms is hoop gegrond, 
soms hopen we tegen beter weten in. In de bijbel is de hoop voor 
alles verbonden met God, dat we niet uit zijn hand zullen vallen, wat 
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er ook gebeurt. In de brief aan de Hebreeën (6:19) wordt de hoop 
daarom vergeleken met een anker, een vast oriëntatiepunt voor 
mensen. De opstanding van Jezus – dwars door duisternis en dood 
heen – is de hoop dat God er voor mensen zal zijn, voorbij elke 
grens, zelfs voorbij de laatste. In de eerste Petrusbrief roept de 
apostel zijn lezers op van die hoop te getuigen en te leven. 
 
1 Petrus 3:13-18 
 

Lied Hopen en uitzien naar het licht, Lied 465 
 
1. Hopen en uitzien naar het licht, 
 hopen, weten dat het kwade zwicht, 
 hopen, Christus komt, het ware licht. 
 
Stilte 
 

 
 

 
Banksy – Meisje met ballon  
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Meditatieve tekst 

 

Hopen is blijven leven 

in de vertwijfeling 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in de morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden 

en zolang zal God je 

in zijn handen houden. 

 

Henri Nouwen 

 

Lied Wees Gij mijn toevlucht, Lied 263 
 

1.  Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
 de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
 Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
 die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2  Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
 bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
 de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
 het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
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3  Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
 een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
 De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
 wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
 

Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Zegenbede 

Heer, wees voor ons het licht in deze nacht. Laat ons in vrede 
slapen, zodat wij met geloof, hoop en liefde opstaan bij het 
aanbreken van de nieuwe dag. 
Amen 
 

 
De dienst eindigt in stilte 
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Woensdag 31 maart 
Voorganger: ds. Michiel Pronk 
Organist: Roel Wester 

 
 

Orgelspel 
 

Opening 
Heer, open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
 

God, kom mij te hulp, 
Heer, haast u mij te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Psalmtekst 
Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Psalm 103:8  
 
Aansteken van de Geloof, Hoop, Liefde kaars 
 
Lied Als alles duister is, Lied 598 (drie keer) 
 
1. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Korte inleiding op het thema 
Het is liefde dat kleur geeft aan ons bestaan. Je geliefd weten is een 
van de mooiste dingen die je in je leven kunt overkomen. Toch is 
liefhebben niet gemakkelijk. Elk mens is anders, ieder heeft zo zijn 
positieve en zijn minder mooie eigenschappen. Liefde vraagt om 



 11

uithoudingsvermogen, om het te blijven proberen, om een hart dat 
blijft branden.  
 
Johannes 15: 9-17 
 

Lied Ubi caritas, Lied 568a (drie keer) 
 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
 
Stilte 
 

 
 

Anneke Kaai - Liefde 
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Meditatieve tekst 

Al kon ik nog zozeer 

in prachtige preken 

mijn redes afsteken 

en wist wijze woorden op ieder gebied 

maar had de liefde niet 

dan was het toch meer 

wat trommelgekletter 

gezwets en geschetter 

had ik de liefde niet. 

 

Al blies ik trompet 

hoog van de toren 

al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 

maar had de liefde niet 

dan klonk het toch net 

als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 

had ik de liefde niet. 

 

Zonder liefde ben ik nergens 

zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 

dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 

en liefde is aardig 

is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 

’t Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 

die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen. 

 

Karel Eykman bij 1 Korintiërs 13 
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Lied O liefde die verborgen zijt, Lied 561: 1, 4 en 5 

 

1.  O liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid, 
 erbarm u over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
 die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn 
 

Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Zegenbede 

Heer, wees voor ons het licht in deze nacht. Laat ons in vrede 
slapen, zodat wij met geloof, hoop en liefde opstaan bij het 
aanbreken van de nieuwe dag. 
Amen 
 

 
De dienst eindigt in stilte 

 


